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Mevrouw Lemye-Tjong Sze-yin, alias Nonnie, was de jongste dochter
van de majoor der Chinezen Tjong A Fie, de hoogste vertegenwoordiger
op Sumatra. Geboren in 1912 in Medan, bracht ze haar jeugd door in het
grote Chinese familiehuis van Tjong A Fie aan de Kesawan. Reeds op
jonge leeftijd, vanaf haar achtste, kreeg ze pianoles.
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oen Harm Kamerlingh Onnes
in 1923 bij de familie Tjong op
bezoek ging, schreef hij over
haar: “Dan Non, ongeveer 11
jaar in een geruit blauw pyamatje, en
een Kaaps hoofdje met glimmend zwart
haar, een aardig kind om te zien. Zoo’n
fijne verschijning en een lief gezichtje...
Non haalt muziek, Diabelli, en speelt zo
leuk met haar kleine handjes. Ze kan
nog niet bij de pedalen, en dan spee-
len we samen een quatre main, en ze
is niets verlegen en speelt alles in de
puntjes en precies alle herhalingen.” '
Nonnie kreeg een Nederlandse oplei-
ding en bezocht de katholieke lagere
school in Medan. In 1921 overleed haar
vader Tjong A Fie. Vijf jaar later, in
1926, vertrok de hele familie Tjong op
het schip /nsulinde naar Europa waar
Nonnie was toegelaten tot het con-
servatorium in Geneve. Een familielid,
Lim Nee Kar, had tuberculose en ging
hiervoor naar een kuuroord in Arosa in
Zwitserland. Eigenlijk was het plan om
naar Nederland te reizen opdat Nonnie
naar het conservatorium in Amsterdam
zZou gaan, maar vanwege Lim Nee Kar
werd het Zwitserland. Na drie weken
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op de boot kwamen ze in augustus
1926 aan in Marseille, waarna de
familie met de trein doorreisde naar
Geneve. Hier werd de Villa des
Maroniers, in Bellevue, vijf kilome-
ter buiten Geneve, betrokken. De
familie verbleef hier tot 1932. Een
van de buren was koning Leopold
van Belgié die een kasteel aan

het meer bezat dichtbij de Villa
des Maroniers. ?

Pianistje

Dat Nonnie naar Zwitserland was
vertrokken ging in Medan niet
onopgemerkt voorbij. De Suma-

tra Post schreef op 6 november
1926:

“Een Chinees pianistje. Het jongste
dochtertje van wijlen majoor Tjong A
Fie is geslaagd voor het toelatings-
examen van het conservatorium in
Genéve. Zij slaagde als nummer1, en
als jongste der examinandi. Jongejuf-
frouw Tjong is namelijk slechts 13 jaar
oud en haar toelating spreekt des te
sterker, waar het Geneefsche con-
servatorium een buitenlandse ver-
maardheid heeft, zodat vele landen er
aspirant leerlingen heenzenden.” ®
Hetzelfde artikel verscheen in het Ma-
leis in Pelita Andalas en in de Chinese
krant Tjin Po. 4

In 1932 ging de familie Tjong terug naar
Medan, behalve Nonnie die nog een
jaar in Geneve bleef wonen om haar
conservatoriumstudie afte ronden. In
1933 studeerde ze af in piano waarna
ze alleen terugreisde naar Medan.
Nadat Nonnie terug was gekomen op
Sumatra gaf ze concerten en ging zelfs
op tournee. De Sumatra Post schreef
in 1935:

“Chineesche Pianiste Te Padang Mej.
Tjong Sce Yin. Een dezer dagen
kregen wij bezoek van mej. Tjong Sce
Yin en het was een zonderlinge ge-
waarwording, deze Chineesche jonge
dame, die we een dertiental jaren
geleden als schoolmeisje te Medan

Familie Tiong na a
het jongste meisje
kenden, thans te ontmoeten als
pianiste van erkende kwaliteiten, die

in Europa reeds de aandacht op zich
heeft weten te vestigen, aldus schrijft
de Sum. Bode. .. Hoewel ook “the call
ofthe East” haar in de ooren klonk,
kreeg zij uit verschillende Europee-
sche muziekcentra het aanbod om

te concerteeren, en zoo was zij 0.a.

de eerste Chineesche (pianiste, die
met groot succes te Geneve optrad).
Korten tijd geleden is mej. Tjong Sce
Yin te Medan teruggekeerd, waar zij
optrad voor den Delischen Kunstskring,
en wie de recensies in de Delibladen
heeft gelezen, weet dat haar alle lof

is toegezwaaid, welke haar toekomst,
in welke lof de Singapore, bladen niet
achterbleven, toen zij ook daar onlangs
piano en orgel concerten gaf” ®

In december dat jaar gaf ze weer een
concert in Medan en het jaar daarop
opnieuw, nu in de protestantse kerk
aan de Manggalaan. ©

Kamptijd

In 1936 huwde Nonnie de Belgische
consul-honorair Max Lemye in Medan.
Ze kregen vier kinderen, drie dochters
(Olga, Monigue en Maxi) en een zoon,
Arthur. Tijdens de Japanse tijd werd de
familie gescheiden toen Max Lemye
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ankomst in Genéve in 1926. Nonnie is
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in 1942 als Belgisch staatsburger door
de Japanners werd geinterneerd in
het burgerinterneringskamp Si Rengo
Rengo bij Rantau Prapat. Hij overleefde
de kamptijd en werd in augustus 1945
weer herenigd met zijn gezin. De fami-

Muziekschool

lie bleef echter niet bijeen want begin
Jjaren vijtig werden de oudste kinderen
voor scholing naar internaten in Belgié
gestuurd. Nonnie volgde in 1955 met
het jongste kind en nog later haar man
die tot 1962 voor de Belgische plan-
tage firma Socfindo in Medan
werkte. Maar ondertussen had
Nonnie in 1948 in Medan de
Medan Music School opgericht.

Muziekschool
Halverwege 1960, toen Euro-
pese namen niet langer waren
toegestaan in Indonesi&, werd
de school omgedoopt tot
Sekolah Musik Murni (Zuivere
Muziek). Nonnie kwam jaarlijks
een aantal maanden naar
Medan om haar muziekschool
te leiden en om les te geven.
Eerst vonden de lessen plaats
in het grote huis aan de

Advertentie

Kesawan, later is een nieuwe school
gebouwd aan de Jalan Mahoni.
Gedurende een periode van meer dan
zestig jaar zijn er talloze kinderen aan
haar muziekschool opgeleid. Nonnie
Lemye organiseerde uitwisselingen van
Indonesische studenten naar muziek-
scholen in Europa, uit diverse landen
kwamen gastdocenten naar Medan en
frequent werden concerten en muziek
uitvoeringen gegeven. Nonnie SY.
Lemye-Tjong was de Grand Lady of
Music in Medan. Zij overleed in 2012.
De muziekschool bestaat nog steeds,
nu onder de naam Sumatra Conserva-
toire. &
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Hotel Deli River

Deli River is een klein familie

hotel even buiten Medan aan de
oevers van de Deli rivier. Het hotel
is prachtig gelegen in een tropische
tuin en bestaat uit onder fraaie
architectuur gebouwde cottages.
Het in koloniale stijl gebouwde
restaurant Omlandia maakt deel

uit van het zelfde complex.

www.trijaya-travel.com
www.hotel-deliriver.com
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